‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Genesis 1:1
Grote God en liefdevolle Vader, met wat een pracht woord en ook
een woord van macht begint het boek dat U aan ons mensen hebt
gegeven. Wat is er en wordt er gediscussieerd en getrokken aan dit
Woord. Deze introductie staat lijnrecht tegenover wat mensen vaak
denken en geloven. Velen denken dan er ooit een oerknal was en
daaruit zou spontaan alles zijn voortgekomen. Uw woord is zo heel
anders, helaas wordt Uw woord aangetast, velen beseffen niet dat zij
daarmee Uzelf aantasten en afnemen van Uw grootheid en
heerlijkheid, hoe brutaal. Wanneer ik over dit woord nadenk, dan
vult het mij met diep ontzag en verwondering. Hoe groot bent U? Ik
bid dat ik me mag blijven verwonderen over U, die Schepper bent

van hemel en aarde. Door de Heere Jezus. Amen



